
GayOkay 

Gaat naar de Alkmaarse Grachten Parade! 

Zaterdagmiddag 27 mei 

Doe je ook mee? 

We gaan samen met de trein van Haarlem naar Alkmaar. 

In Alkmaar delen we een boot met andere Gay Cafés. Er zijn een beperkt aantal plekken op de boot,  

dus misschien zal een deel van ons de parade langs de kant volgen en het daar gezellig maken.  

De eerste aanmeldingen kunnen aan boord mee en wanneer dat vol raakt, kunnen we je indelen bij  

het groepje op de wal. 

Iedereen ziet er kleurrijk uit, er is van alles te zien en er is gezellige muziek. 

Natuurlijk nemen wij met GayOkay ook een eigen vlag mee. En we kleden ons kleurrijk aan. 

Na de feestelijke parade gaan we met de trein weer terug naar Haarlem. 

Kosten: € 15,- incl. drankjes en hapjes aan boord of aan de wal.  

Neem een eigen OV chipkaart mee met voldoende saldo en een eigen lunchpakket voor in de trein. 

 

Aanmelden kan bij Hanneke t/m 22 mei:  

hanneke@stichtingdebaan.nl of 06-18230681 

Precieze tijden volgen nog na je aanmelding (± 12.00-18.00 uur) 

Voor wie is GayOkay? 

mannen die (ook) op mannen vallen, vrouwen die (ook) op vrouwen vallen  

en transgenders, allemaal met een verstandelijke beperking. Je bent welkom! 


