
Omgangsregels  
 
 
De Baan heeft omgangsregels geformuleerd voor iedereen die De Baan bezoekt. Deze gelden ook 
voor bezoekers van Baanactiviteiten op de gehuurde accommodaties. 
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar erg belangrijk, omdat iedereen zich 
prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar met respect behandelt. Dit betekent 
dat wij bij De Baan alle vormen van ongelijkwaardige behandeling of het hiertoe aanzetten, 
ontoelaatbaar vinden. 
 
Wij vragen van alle medewerkers, vrijwilligers, deelnemers, familie, begeleiders of andere bezoekers, 
dat zij de omgangsregels naleven. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, zijn in regels te 
verwoorden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.  
 
De Baan staat voor plezier, professionaliteit en betrokkenheid , en daarom gelden bij De Baan de 
volgende omgangsregels: 
 

OKÉ! 
✓ We gaan positief met elkaar om:  we zijn allemaal verschillend en dat mag  
✓ We zijn bereid naar een ander te luisteren en de ander te helpen 
✓ We praten met elkaar en niet over elkaar 
✓ We lachen met elkaar en lachen elkaar niet uit 
✓ We gaan zorgvuldig om met de spullen van een ander en van onszelf 

 

NEE! 
✓ Niemand speelt de baas over een ander  
✓ We doen elkaar geen pijn, niet met woorden en niet lichamelijk 
✓ Niemand rookt  in het pand, niemand gebruikt drugs in het pand en iedereen beperkt zijn 

alcoholgebruik tijdens en na de activiteiten van De Baan 
✓ Ongewenst aanraken is niet toegestaan 
 

 
 

We helpen elkaar om ons aan deze omgangsregels te houden.  
Wie zich hier niet aan houdt, spreken we daar op aan  
en zo nodig melden we dit bij het team van De Baan 

 


